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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 
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Ekinlerin ve Neslin Hala. 
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Mücahid Şeyh İbrahim ebu Salih _Anah onu korusun 


PEL Aa l Y 
: . i s لله‎ 
Şeyh İbrahim ebu Salih - Allah onu korsun : 


Şöyle buyuran Allah'a hamdolsun: 
"Artık Allah yolunda savaş, sen ancak kendinden sorumlusun, 
ve Mü'minleri teşvik et. Umulurki Allah, küfre sapanların 
şiddetini kırar. Allah'ın şiddeti daha çetindir ve cezası daha 
ağırdır." (Nisa Suresi, 84. Ayet) 


Salât ve selam şöyle buyuran Allah'ın Rasulü'ne olsun: 


"Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda 
savaşmayı ve öldürülmeyi, sonra diriltilmeyi, sonra tekrar 
öldürülmeyi, sonra tekrar diriltilmeyi ve tekrar öldürülmeyi 
isterdim." 


Bundan sonra ; 


Yahudi işgalciler Müslüman Gazze'yi tahrip ettiler ve fesadı 
coğalttılar. Ekinleri ve nesilleri mıntıkanın çoğu yerinde yok 
ettiler. Bugün ise Refah sınır kapısını ele geçirdikten sonra, 
Mısır'ın tağutu Sisi'nin ihaneti ile izzetli Gazze'deki Müslüman 
kardeşlerimize karşı hakimiyet kuruyorlar ve onları 
sıkıştırıyorlar. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. 


İşgal altında olan Filistin'deki ehlimize acı veren bu yeni 
olaylar üzerine, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize birkaç 
destek mesajı göndermek istiyorum: 


Öncelikle, hitabımı Filistin'deki mücahid kardeşlerime 
yöneltiyorum , ve onların başında olan Kassam 
Tugayların'daki kardeşlerimize ve izzetli Gazze topraklarında 
işgalcı Yahudilere karşı kahramanca verilen bu melhamede 
onlarla beraber olanlara, şerefli Kudüs'ün özgürleştirilmesi 
için ve Allah'ın kelimesi yüce, kafirlerin kelimesi ise alçak 
olması uğurunda değerlilerini ve nefislerini feda eden, 
Filistin'de Nöbet tutan kardeşlerimize , ablalarımıza ve 
çocuklarımıza: 


Allah size zafer versin, sizi sabit kılsın, sizi izzetli kılsın ve 
ellerinizle fetihler nasip etsin. Yaptığınız ve yapmakta 
olduğunuz, Şerefli el-Aksa'yı ihtilal eden işgalci Yahudilere 
karşı bu kahramanca operasyonlarınız, muasır tarihin 
kaydettiği, tüm ummetin alnında bir şeref'tir. Cihadınız, 
sabrınız ve fedakarlığınız dünya üzerindeki tüm müslümanlar 
için bir hüccet'tir. 


Insan hakları savunuculuğunu iddia edenlerin tüm komplolarini 
ifşa ettiniz, Sirki-Demokrasi ehlinin hilelerini ortaya çıkardınız ve 
ellerinde ordular ve çok büyük maddi imkanları olan Arap ve 
Acem Tağutların ihanetini açığa çıkardınız. Mübarek Aksa Tufanı 
operasonu ile her özgür ve şerefli müslüman için sabit oldu ki, 
İmanlı bir inanç, Allah'a hüsnü zan ve ona güçlü bir tevekkülün 
varlığı ile, sebeplere sarılarak, imkanlar basit olsa bile güç 
yettiğince hazırlık yapıldığında, Kuvvetli ve Aziz olan Allah'tan 
zafer ve destek gelir ve Allah'ın düşmanları kafirler hezimete 
uğrar. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur : Onlara karşı gücünüz 
yettiğince bir güç ve Allah'ın ve sizin düşmanınızı korkutan bağlı 
atlar hazırlayın. 


Ey Gazze'deki ehlimiz, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar olarak, nasıl 
ümmetinize amel ederek akide dersleri öğrettiğinize şahit olduk, 
ve hak olan dinde sebat etmeyi ve Allah'a tevekkül etmeyi, 
açıklamaların vasf etmede âciz kaldığı, içinde tüm manasıyla 
izzeti ve onuru taşiyan duruşunuzla öğrettiniz. Allah'ın vaad'ine 
olan guveninizle «ya Zafer yada Allah yolunda şehadet», 
şehadetin zafer olduğunu, hatta iki zaferden en hayırlısı 
olduğunu doğruladınız. Sizden bazılarının ebeveynleri öldürüldü, 
bazılarınızın çoçukları öldürüldü, bazılarınızın ise ailesinin tüm 
bireyleri üzerine evi yıkıldı. Ölüm, yaralanma, evsiz kalma, 
evlerin ve hastanelerin yıkılması imtihanının şiddetine rağmen, 
siz sabrediyorsunuz ve şirk olan demokrasiyi ve Yahudi ve 
Hiristiyanlara bağlı olan küfri yöntemleri tanımayan dininize 
sımsıkı tutunuyorsunuz. 


FİLİSTİNLİ BİR ÇOÇUK ANNESİNE TELKİN EDİYOR : 
De ki : Şehadet ederimki Allah'tan başka ilah yoktur 
(Eşhedü en lâ ilâhe illAllah) 

Tekrar söyle 


Sesini yükselt 


Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyorum 
de. 


FİLİSTİNLİ KADIN : 


Sabredenleri müjdele, bu dünya ebedi deyil hepimiz 
geçiçiyiz, noksanlardan münezzeh ve yüce olan 
Allah'a döneceğiz, hepimiz Allah'a doğru gidiyoruz, 
ne mutlu mesajını Allah'ın istediği gibi, yüce olan 
Allah'ın razı olduğu gibi iletene. 


Bir Adam : Herkez allah yolunda şehadete erdi. 


Kadın : Evet niyetlenin, inşAllah hepiniz şehadet 
projelerisiniz. 
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Ağlama ey delikanlı... 
Hastanelerin birinde kardeşi şehid olmuş kisiye, 
Filistinli adamın mesajı 


FİLİSTİNLİ BİR ADAM : 


Ağlama ey delikanlı, sen erkeksin, hepimiz şehidiz, hepimiz 
şehitlik projeleriyiz. 


De ki: Biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz. ( İnnâ lillah ve innâ 
ileyhi raciün) Allah'ım, bu musibetimde bana ecir ver ve bana 
bundan daha hayırlısını nasip et. 


Amca oğluna hakkını helal et, onu affet. Neyiniz var amcam ? 
Kendinize gelin, burası cihad ve ribat diyârı, hepimiz Allah 
yolundayız, ne için yaşıyoruz ki ? Yarın elinden alıp seni 
yüksek Firdevs cennetine girdirtecek. Şehit, ailesinden 
yetmiş kişiye şefaat eder, yetmiş kişiye şefaat eder ! Bundan 
hoşlanmıyormusun ? 


Bu şeyh (şehit olan kişi) Rabbine ulaştı, Bizi Allah yarattı ve 
bizi o alır, istediğini yapar ve biz elhamdulillah sabr ediyoruz. 
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FİLİSTİNLİ ÇOCUK : 

Allah'ım bize vaad ettiğin zafer ne zaman gelecek? 
İşte kalpleri mutmain eden cevap geliyor : 

“ Şüphesiz ki, Allah'ın yardımı yakındır”. 


Biz de buna kesinlikle eminiz, inşeAllah, Rabbimiz 
bize yardım edecek ve Allah'ın izniyle bizi 
bırakmıyacak. 
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İsmini “Sabır” için Eyyub koymuştum.. 
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OĞLU ÖLDÜRÜLEN FILISTINLI KADIN : 


Allah sana kolaylaştırsın annem, Allah 
sana kolaylaştırsın ey sevgilim, ey Eyyüb, 
ismini Eyyüb koydum, vAllahi ismini 
Eyyüb peygamberimizin kıssa'sına 
koydum, 


Sabır, sabır, sabır, ve ben sabrediyorum 
annem... 


Önemli deyil annem...Sen cennette 
şehidsin annem, Rasul'ün yanında, 
sahabelerin yanında, Ammâr bin Yasir'in 
yanında, Ammar bin Yasir'in annem, sen 
onların yanında cennettesin annem. 


Rasule benden selam söyle, sahabeyede, 
Ebu Bekir es-Sıddıka selam söyle, hepsine 
benden selam söyle. 


Size, bu üzere olduğunuz asalet ve üstünlük kutlu olsun 
diyoruz, Bu izzetiniz, onurunuz ve müslümanlara en 
şiddetli olanlara karşı mücadeleniz kutlu olsun. 


Yüce olan Allah şöyle buyuruyor : “ İnsanların içinde 
Mu'minlere en şiddetli düşmanlık besleyenlerin Yahudiler 
ve Allah'a şirk koşanlar olduğunu görürsün.” 


Gerçekten ne mutlu size, fani dünya mallarının hepsini 
kaybettiğinize hükmeden, çağdaş materyalist cahiliyye 
görüşüne karşı yüce ve yüksek bir duruş sergilediniz. 
Lakin siz hakikatte, bâtıla ve ehline, işgalci Yahudilere ve 
onların destekcileri mücrim tağutlara karşı kazandınız. 


Bize, Rabbimiz Allah dedikleri için tüm aileleriyle birlikte 
öldürülen Ashabı-Uhdud'u hatırlattınız. Allah'ın kitabında 
benzeri olmayan, büyük bir kazançla Allah onları 
ödüllendirdi. 
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Bilin 1 ki, biz Arap Yarın 23003 
olduğumuz halde, sizinle birlikteydik ve 
gözlerimiz Mescid-i Aksa'ya çevrilmişti. 
Yahudilerin size karşı zalim savaşını 
yöneten Amerika'ya harb ilan ettik. 


Mücahid emirimiz şeyh Usame bin Laden'in (Allah ona 
rahmet eylesin) tüm dünya'yı yankılayan bu sözlerini 
açıkladığından beri bunu ilan ettik : 


" Gogu direksiz yükselten, Azim olan Allah'a 
yemin ederim ki, ne Amerika nede Amerika'da 
yaşıyanlar, biz Filistin'de hakikaten güvenli bir 
şekilde yaşamadığımız sürece ve Muhammed 
topraklarından tüm kafir orduların çıkmadığı 
müddetçe, güvenli bir şekilde yaşamanın 
hayalini kurmasınlar. " 


Ve Tanzim'ul-Kaide'tul Cihad'ın Arap Yarım 
Adasın'daki kolu kurulduğundan beri, şiarımız 
şöyleydi, ve hâlâ böyle : 


"Buradan başlıyoruz ve Aksa'da buluşuruz." 


Sizin ve bizim aramızda engel olan tüm mürted, hain 
ve casus hükümetleri ortadan kaldırmak için ciddi 
bir şekilde kolları sıvadık. Ve biz bugün sizinleyiz, 
Allah'ın güçü ve kuvvetiyle gücümüz yettiğince size 
yardım ediyoruz, gözlerimiz sizlere yönelmiş, 
kalplerimiz sizinle, âkibetin zafer ve sebat olmasıyla 
müjdelenin " Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. 
Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda 
öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa 
çıkarmaz.” 
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Ikincisi : Mısır'daki ve genel olarak heryerdeki ümmetin 
rabbâni alim kardeşlerime ve özelde Ezher'deki alim 
kerdeşlerime, onlar ki, insanlara kitabı açıklayacaklarına ve 
gizlemeyeceklerine dair Allah onlardan söz aldı. 


Öncelikle, ben ve Arap Yarımadası'ndaki mücahid 
kardeşlerim, Gazze olaylarıyla ilgili özel fetvalarında hakkı 
dile getiren saygıdeğer alimlere teşekkürlerimizi ve 
takdirlerimizi sunmak istiyoruz, ve şöyle diyoruz : Allah sizi 
bu ümmet adına hayırla mukafatlandırsın ve bizi ve sizi doğru 
yol üzere sabit kılsın. Çünkü fetvanızda, âlimlerin ve din 
taşıyıcılarının şeriâta göre, söz ve açıklamalar ile cihad edip 
hakikatı açıklamalarının onlara vacip olduğunu tercüme 
ettiniz. Bizim görüşümüze göre, fetvanızda gelen en önemli 
mesele, Gazze'deki kardeşlerimize sınırları ve geçişleri 
kapatmayı Allah'a ve Rasulüne ihanet olarak 
değerlendirmenizdir ve sınırları Gazze'deki kardeşlerimize 
kapatanların onların ölümüne ve helak olmalarına sebep 
olduklarını bu vakarlı sözlerinizle söylemenizdir. 


مر العلماء لاطلاق : 
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Şeyh Dr. Abdul Hay Yusuf şöyle demiştir : 


Sınırların ve sınır geçişlerinin kapatılması, Allah'a ve Rasulüne 
ihanettir ve hiçbir gerekçeyle, hiçbir şekilde veya sebeple sınır 
kapılarının kapatılması caiz deyildir, özellikle “ hayatın olması 
için gerekli olan damar”'ı temsil Refah sınır kapısı, ve kapalı 
kalmasını devam ettirmek Allah'a ve Rasülüne)|| ihanettir, ve 
Gazze halkından acil tıbbi müdâhale almadan kim ölürse, sınırları 
kapatarak bu duruma sebep olan kişi, onun ölümüne ve helak 
olmasına sebep olmuştur ve bu nedenle üzerine can ve mal 
kayıplarını karşılamak düşer, ve kim nefsinde, ailesinde veya 
malında bu kapama yüzünden zarar görürse, kapamayla buna 
sebep olan kişi, sebep olduğu zararı ona tazmin etmekle 
yükümlüdür ve kıyamet gününe kadar bu günahını taşır. Genel 
olarak Gazze'lilerin sınırların kapatılması sebebiyle maruz 
kaldıkları öldürülme ve zararlar, sebep olunmuş bir suçtur, bunu 
ister askeri kanat, güvenlik, siyasi kanat veya başka herhangi bir 
taraf yapmış olsun, ve bu, ahirette yüce olan Allah katında en 
büyük günahlardan sayılır. 
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Ey âlimlerimiz, sizinle el ele veriyoruz ve diğer Müslüman 
âlimleri ve özellikle Mısır âlimlerini, hakkı söylemeye ve Allah 
yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamaya davet 
ediyoruz. Müslümanlara, zalim Abdülfettah es-Sisi rejiminin, 
onu destekleyenlerin ve diğer çevre ülkelerinin, kuşatmaya 
katıldıklarını ve Allah'a ve Rasulüne ihanet ettiklerini 
açıklayın. 


Ve size diyoruz ki : Ey âlimler sizler peygamberlerin 
varislerisiniz, ümmete doğru akideyi açıklamanız ve hakkı 
söylemeniz için Allah sizden ahit ve misak almıştır, Allah, 
kıyamet gününde öğrendiğiniz ilimden ve Gazze'de olanlar 
karşısındaki suskunluğunuzdan sizi kesinlikle sorguya 
çekecektir, ve siz kardeşlerinizin soykırıma uğradığını 
görüyorsunuz ve onlar size en yakın insanlar, ve yine siz 
tağut Abdel fettah Sisi'nin efendileri olan Yahudileri korumak 
için sağlam bir duvar gibi durduğunu da görüyorsunuz. 


Sisi : 


Eğer göç ettirme fikri varsa, İsrail'de Negab çölü var, 
İsrail'in ilan ettiği, Gazze'deki direnişin, Hamas ve İslami 
Cihad'ta olan silahlı grupların ve bölgede bulunan 
diğerlerin “ tasfiye görevi ” bitesiye kadar, Filistin'lileri 
oraya taşıyabiliriz. Sonrasında, geri gönderilmeleri isteğe 
bağlı kalır. 


| MISIR ORDUSU SINIRLARI VE GEÇİŞLERİ KAPATTI 
" FİLİSTİNLİLERİN GEÇMESİ ENGELLENDİ, ÖLÜME TERK EDİLDİLER 
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MISIR ORDUSU TARAFINDAN BİR FİLİSTİN LİYE VURULMASI 
ضرب فلسطيني من قبل الجيش المصري‎ 
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Zalim bir sultanın karşısında hakkı söyleme 
konusunda neredesiniz ? 


Ebu Said el-Hudri'nin (Allah ondan razı olsun) rivayet 


ettiği bir hadiste Peygamberimiz[] şöyle 
buyurmuştur: 


"En buyuk cihad'lardan biride, zalim bir sultan 
karşısında adalet sözü söylemektir." 


Ah, keşke anlayabilsem, Filistin'deki kardeşlerimiz 
çok kötü bir halde ve en zor yaşam koşulları 
altındayken, hakkı bilen bir alime, susmak ve 
rahatça yaşamak nasıl yakışır ? 


Sonra, genel olarak Müslüman kardeşlerime ve evlatlarıma, 
şerefli Mısır halkının tüm evlatlarına ve özelde Kinane 
topraklarının evlatlarına ve kalbinde bir zerre kadar iman 
bulunan herkese şunu söylüyorum : 


Size Rasulullah' in hadisini hatırlatıyorum : “ Hiçbir insan 
yoktur ki, Müslüman bir insanı onurunun çiğnendiği ve ırzının 
aşağılandığı bir durumda yardımsız bırakırsa, Allah عز وجل‎ 
de, yardım olunmasını seveceği bir durumda onu illaki 
yardımsız bırakır; ve hiçbir insan yoktur ki, Müslüman bir 
insana onurunun çiğnendiği ve ırzının aşağılandığı bir 
durumda yardım ederse, Allah da, yardım olunmasını 
seveceği bir durumda ona illaki yardım eder.” 


Ve size diyorumki, bugün sizin gününüzdür ve cihad pazarı 
dıyârınızdadır, o zaman mustazaf Müslüman kardeşlerinizin 
cağrısına ve alimlerin fetvalarına icâbet edin, ve işgal 
altındaki Filistin topraklarında, özelde Gazze ve Refah'ta, 
onları desteklemek için elinizden ne geliyorsa, güçünüz 
yettiği kadar yapın ve yanlarında durun. 


Mücrim kafirler Sykes ve Picot tarafından kalemle çizilmiş 
yapay sınırlara doğru yönelin, Refah ve Gazze'deki 
kardeşleriniz ve sizin aranıza giren, onlara yardım etmenizi 
engelleyen herkezi yok edin ve imha edin. Yahudilere saldırın 
ve kapılarından içeri girin, ve biliniz ki, Allah'ın izniyle galip 
geleceksiniz ve zafer elde edeceksiniz. Bu, el-Melik”ul-Hak”ul- 
Mubin olan Allah'ın vaadidir. 


4 p 
Üçüncü olarak, şunu yakinen biliyorum ki, İslam'ın hayrı, 
Firavunların tuğyanı ve fesadı ne kadar olsada eksik olmaz. 
İşte bakın, Müslüman olan ve Firavun'un sarayında ona karşı 
isyan ilan eden Firavun'un karısı, Allah yolunda ölümü, onun 
krallığında yaşayıp zevk sürmeye tercih etmiştir, ve diğer bir 
kahramanın, Firavun ve adamlarının karşısında haykırması : 
""Rabbim Allah'tır" diyen bir adamı mı olduruyorsunuz ? 
Halbuki o size rabbinizden apaçık ayetler getirmiştir." 


Bu nedenle, hitabımı bu zamandaki Firavun'un ailesinde 
bulunan Mü'minlere, iyilik sahipleri ve kutsal değerlere karşı 
kıskanç olan, Tağut Sisi'nin askeri kurumuna mensup olanlara 
yöneltiyorum. 


Onlara diyorumki : Aranızda, Halid el-İslambuli (Allah ona 
rahmet eylesin) gibi bir kahraman varmı ? O, Yahudilerle 
anlaşma yapan ve o zamanın Mısır Firavunu olan Tağut Sedatı 
öldürdü, ve Süleyman hatır (Allah ona ramet eylesin) gibi bir 
kahraman varmı ? O, Mısır ve Filistin arasındaki yapay sınırda 
7 tane Yahudi istihbaratçıyı öldürdü. 
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Atalarınızın ve önceki salih nesillerinizin şanlı 
başarılarını hatırlayın ; onlar, Kudüs'ü onlarla 
beraber fetheden ve Haçlı Seferi'ni, İslam 
ümmetinin en meşhur savaşlarından biri olan Hıttin 
savaşı ile sonlandıran en-Nasır Selahaddin el- 
Eyyübi'nin askerleridir. 


Mısır ve onun sert, güçlü ve dayanıklı olan 
Müslüman halkıda, Mogol-Tatar istilâsına karşı böyle 
idi, ve yine buradan Müslümanlar, bu acımasız 
istilâyı ve genişlemeyi durdurmak için harekete 
geçtiler, tâ ki, İslam tarihinin en büyük olaylarından 
biri olan, şanlı Ayn Calut olayında Kral Muzaffer 
Kutuz'un (Allah ona rahmet eylesin) elleriyle zafer elde 
edilesiye kadar. 


Gurur, onur ve erdem sahibi olan herkezi ve geçen yüzyılın 
1973 senesinde İsraillilere karşı zafer kazanan Mısır 
ordusunun içinde olan ve zerre kadar imanı olan herkezi, 
“Allahu Ekber” haykırışlarıyla, kendi nefsinin ve onurlu Mısır 
halkındaki Müslüman kardeşlerinin üzerindeki utancı 
temizlemeye cağırıyorum, bunu, Allah'a bu tağut yönetimden 
beri olunarak ve İzzetli Gazze'deki kardeşlerimize 
mücahitlerin ve yardımların ulaşmasına engel olan herkezi 
öldürerek yapın. 


Yine, işgal altında olan Filistin'deki kardeşlerimizi kuşatan 
Çevre Ülkeler olarak isimlendirilen yerlede yaşamakta olan, 
Allah'a ve ahiret gününe inanan, hür, onurlu ve şerefli her 
Müslümanı, Filistin'deki kardeşlerine güçleri yettiği kadar 
yardım etmek için ayağa kalkmaya ve Mısır, Ürdün, Suriye ve 
Lübnan'daki Hain yöneticilere karşı çıkmaya davet ediyorum. 
Bir gün gelip her birimizin şöyle dememesi için: 
Beyaz boğanın yenildiği gün bende yenildim.” 
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cevre ülkelerdeki Müslüman kardeşlerime diyorumki : 
Hepiniz nefsini Allah için sorgulasın, Filistinli kardeşlerinizde 
olduğu gibi, yıkımın, öldürülmenin, sürgünün, ekinlerin ve 
nesilin helak edilmesinin, sizin başınıza gelmesine razı 
mısınız ?! Herbirinizden nefisini onların yerine koymasını 
isityorum, hâli nasıl olurdu ? ve Yahudi işgalcilere karşı 
tepkisi nasıl olurdu ?! 


Bugün, yeryüzündeki tek ve bir olan Allah'a inanan her 
Müslümana vacib olan, Gazze'deki Müslüman kardeşlerine, 
gücü yettiği kadar, mal ile, nefsi ile, silah ile, teşvik ederek 
veya dua ile yardım etmesidir, ve hiçkimsenin kesinlikle 
mazereti yoktur. Kimin güçü hiçbirşey sunmaya yetmiyorsa, o 
zaman, işgalci Yahudilere ve onları destekleyen mücrim 
Hristiyanlarla ve hain Arap yöneticilere karşı Gazze'deki 
kardeşlerimize Allah'ın yardım etmesi için gecenin son üç'de 
birinde dua etsin. 
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GENÇ BİR MISIRLI : 


Bu yaşamı daha fazla tahammül edemiyecem... kız 
kardeşlerim ölüyor ve boğazlanıyorlar. Yeter artık, 
yeter ! Bırakın hareket edelim bir şeyler yapalım, 
gidip onlarla beraber ölelim, gönderin beni onlarla 
beraber öleyim. Allah sizden intikam alsın ! Sadece 
umuyoruz ve bu mesele bizde başka bir meseleden 
daha önemli deyil ve biliyoruzki yönetici ve onun 
verdiği emirler yüzünden hareket edemiyoruz, 
susmamız lazım, ve doğru konusmamamiz lazım, 
açıkcası ben bunu yapamam... 


Al- Aysa Media Al-Mal 
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MISIRLI KAMYON SÜRÜCÜSÜ : 


Geri dönmeyeceğim. Beni dün akşam bir kere geri 
dönderdiler ve buda ikince kez dönmemi istemeleri. 


Orada bombardıman olsa bile gireceğim, ölüm olsa 
yine gireceğim. Ben aslen buraya şahit olarak ve 
geride hiçbir şey bırakmayarak geldim. Bu ölen 
insanlar bizdeki eşyaları bekliyorlar, 5 gün oldu 
burada durdurulmamız, Rabbimiz bundan razı deyil! 
İkince kez beni geri dondermenize HAYIR ! Onlara 
gucunuz yetmiyormu ?! 
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Son olarak, ey Muhammed || ümmeti, ve ey Kassam 
Tugaylarındaki kardeşlerimiz, 


Sakın, Rasulullah"ınll sahabesine söven ve Ebu Bekir ve Ömer'e ( 
Logis (رضي الله‎ hakaret edenler sizi yanıltmasın, Beyt el-Makdisi 
özgürleştireklerini veya özgürleşmesine katkıda bulunacaklarını 
ve Müslüman halk'ın üzerinden zulmü ve öldürmeyi 
kaldıracaklarını sanmayın. 


Suriye'de Nusayrilere garantör olan, kılıcını İslam ehline karşı 
çeken ve Suriye'de yüz binlerce Müslümanı öldüren ve göç 
ettiren birinden yardımmı bekliyorsunuz ?! Suriye ve Lübnan'da 
Müslümanları katl eden ve mücrim Nusayri Beşar'ı kurtaran, 
Hizbullah ismi verilen bu Şii'lerdenmi yardım umuyorsunuz ?! 
Yemen'de camileri, Kuran halkalarını ve Müslümanların evlerini 
bombalayan Râfizi Husi gurupların iddiaları sizi kandırıyormu ?! 
En son, Yemen'in Rada şehrinde birkaç evi patlattıllar, ve 
içlerinde oturan Müslümanların başları üstüne yıktılar, bunu 
yaparak mübarek Ramazan ayının kutsallığını ihlal ettiler ve 
Yahudilerin cürümlerine benziyen bir cürüm ile erkekleri, 
yaşlıları, kadınları, ve çoçukları katl ettiler. 
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Al-Aqsa Media AMT 


YEMENLİ : 


"Evlerinde güven içinde idiler, İnsaf nerede? Görüntüleyin... 
Insanlara açın görsünler, içeri girimelerine izin verin şahit 
olsunlar. 


Bu Remzi, ve bu Cebrail, bunlar iki kadın, bu bir çocuk. Kaç 
kişiler ? Dokuz . Bu İbrahim ve eşi. 


İşte devletimiz ve hükümetimiz bu. Bu Husiler ehlimizi 
uyurken öldürdüler. Onlar uyudukları halde, ehlimiz 
uykudayken, Allah'ın emaneti içinde uyuyorken, böyle 
yaptılar." 
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Husilerin evi patlatması sonucu ölenler * 
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Bu Remzi, ve bu Cebrail, 
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Husilerin evleri patlatması sonucu ölenler © 
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bu bir çocuk. 


> => - 
YEMENLİ KADIN : 


Mücrimler... Husiler bize su deposunun altına mayın koydular, 
su getirmek için gitmiştik. 


“ Onlara bu bir mayın dedim; elledim ve üzerime 
patladı... sonra beni hastaneye kaldırdılar...” 


Ömer parmaklarını kaybetti... 
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Gazze'yi destekledigini iddia eden bu Husiler, yillar boyunca ve hala, Yemen 
topraklarına yüz binlerce mayın yerleştirdiler ve hâlâ devamlı olarak müslüman 
avamın içinde, arabalarında ve hayvan sürülerinin içinde patlamalarını 
duyuyoruz. 


Müslümanların yollarına ölüm eken ve onları yurtlarından sürenlerin, “destek 
iddiası” aldatmaları ve oyunları tasdik edilmez. Râfizi'ler yeryüzünde 
bozgunculuk yapmaktadır ve Allah müfsit'lerin işlerini islah etmez. 


Müslüman kardeşlerimiz bilsin ki, Husiler ve Râfizilerin hepsi, ister İran ve 
İrak”taki veya Lübnan ve Suriye'deki olsun, Müslüman ümmetimize karşı dáimen 
tehlikeli bir düşmandır ve Ehli-Sünnet'in sırtında zehirli bir hançer'dir. 
Gazze'deki Müslümanlara yardım etme bahanesiyle yaptıkları bazı Batı 
çıkarlarına karşı ameller sizi aldatmasın, bu sadece aralarındaki bazı 
maslahatların ihtilafındandır. Onların elleri hâlâ, Şam'da, Irak'ta, Yemen'de ve 
İran'daki Müslümanların kanıyla lekelidir. Buna ilave olarak, Kur'an hakkında 
tahrif olmuştur demeleri, Nebi'nin[] sahabesine sövmeleri, Değerli Nebi'nin|j esi, 
Allah'ın 7 kat göklerin üzerinden Aziz kitabında kendisini temize çıkardığı, temiz 
ve pak olan mü'minlerin annesi Aişe (leic الله‎ ¡nio ,)'ye sovmeleride 
bilinmektedir. 


Allah'ım bizi Râfizilerin tuzaklarından koru ve hilelerini onların başına geri çevir, 
Allah'ım Gazze'de ve heryerdeki mücahid kullarına zafer ver. 
Allah'ım onların üzerine inen belalardan kat ve kat sabır ve sebat indir, 


Allah'ım onlara destekçi ve yardımcı ol, Allah'ın ölenlerine rahmet et ve onları 
şehidlerden kabul eyle, hastalarına şifa ver ve yaralılarını iyileştir, musibete 
uğrayanlara afiyet ver ve korkanlara güven ver, aç onlanlarını doyur, susuzlara 
su içir ve evsiz kalanları barındır. 


Allah'ım onların hepsini ve ailelerini cehennem'den azad etiklerinden eyle, kabul 
edilenlerden, kazananlardan eyle. 


Ey güclü olan, Aziz olan, göklerin ve yerlerin Cebbarı olan Allah'ım, ey Mülkün 
sahibi olan, Tek olan, Kahhar olan Allah'ım, senden işgalci Yahudi'lerden intikam 
almanı istiyoruz, 


Allah'ım, Netanyahu ve askerlerini güç ve kudret sahibi olanın yakalaması gibi 
yakala, 


Allah'ım Joe Biden ve askerlerinden intikam al ve saltanatlarını yok et, 
temellerini sars, ordularını yok et ve üzerlerine azap kamçısı yağdır, 


Allah'ım, onları dost edinen ve sınır geçişlerini kapatan herkesten intikam al, 


Allah'ım, onları acı veren bir şekilde yakala ve üzerlerine mücrim kavimden geri 
çevrilmeyen şiddetli bir azap indir, 


Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve Kuvvet yalnızca Yüce ve Azim olan 
Allah'tandır, 


ve son olarak duamız, Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. 
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